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vanaf 10 voor 10 vóór de dienst: samenzang 
 
we zingen: “Dit is de dag…” Lied 632: 1 en 2 
 
we zingen: “Geprezen zij de Heer…” Ev. Liedb. 125: 1 en 3  
 
 
orgelspel en mededelingenvideo 
 
de nieuwe Paaskaars wordt naar binnen gedragen  
 
lied   “Licht, ontloken aan het donker” Lied 600:  
  solo: 1, 2, 3, allen: 5  
 
ouderling:   De Heer is opgestaan!  
allen:  DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! HALLELUJA! 
 
welkom 
 
(we gaan staan) 
 
psalm van de zondag 
we zingen: “Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen” Psalm 118: 1 en 6 
 
votum en groet 
 
(we gaan weer zitten) 
 
 
bij de dienst 
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lied “Die naar menselijke gewoonte” 
 t. H.Oosterhuis ‘Van u is de toekomst Kome wat komt' 
 
Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus 
zoon van Jozef, zoon van David 
zoon van Jesse, zoon van Juda 
zoon van Jacob, zoon van Abram 
zoon van Adam, zoon van mensen 
die ook Zoon van God genoemd wordt, 
Heiland, visioen van vrede, 
Licht der wereld, Weg ten leven, 
 
Die mijn waarheid is geworden: 
Hem gedenk ik hier en noem ik, 
als een dode die niet dood is, 
als een levende geliefde 
die gekozen heeft te leven 
voor de armsten van de armen 
helpman, reisgenoot en broeder 
van de allerminste mensen, 
   
Die, ten dage dat Hij rondging 
door de dorpen van zijn landstreek, 
mensen aantrok en bezielde, 
hen verzoende met elkaar, 
die niet steil en ongenaakbaar, 
niet hooghartig, als een heerser, 
maar in knechtsgestalte leefde 
die zijn leven voor zijn vrienden gaf... 
 
opwekking tot lof 
 
loflied 
we zingen: “Lof zij God in de hoogste troon” 
  Lied 619: 1, 2, 5 en 6  
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(kinderen die dat willen mogen naar voren komen) 
 
met jong en ouder “Alles wordt anders”  
 
lied    “De Heer van de dans”  
  coupletten solo; refrein allen 
 
1.Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
de golvende velden en de deinende zee 
en alles wat ademt dat danste mee. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
2.De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Betlehem zette de dans weer in. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
3.Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
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4.De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Dans, dans, en doe maar mee met mij. 
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij 
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij. 
 
(de kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Schriftlezing Johannes 20: 1 -18 (NBV’21) 
 
we zingen:  "Zing nu de Heer! Hij zag ons aan…” Lied 643: 1, 2 en 5 
 
preek 
 
lied: “Zolang de liefde maar blijft winnen“ 
 
dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
 
collecten 

-diaconie: Werelddiaconaat - Moldavië 
-kerk: Bijstand Pastoraat 
-aan de uitgang: AgriJobBooster Tsjaad - Woord en Daad (jaarproject) 

 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst) 
 
  



6 
 

Emmie  en Lorijn zingen: “’t Is Pasen…”  
 
't is Pasen, zei de vink  
en zong een liedje van plezier  
en de merel op het dak,  
in zijn mooie zwarte pak,  
zong ook al dat het Pasen was  
van tiere liere lier.  
En de klokken luiden luid  
boven alle vogels uit.  
't Is Pasen, Alleluja.  
 
't Is Pasen, zei de wind  
en blies de wolken op de vlucht,  
en het zonnetje dat scheen  
dwars door alle nevels heen.  
De bloemen staken overal  
hun kopjes in de lucht.  
Alle dingen werden blij  
want de droefheid ging voorbij.  
't Is Pasen, Alleluja.  
 
't Is Pasen overal,  
voor alle mensen klein en groot,  
en met Pasen ieder jaar,  
dan vertellen wij elkaar  
dat Jezus wonderbaarlijk  
is verrezen van de dood.  
Hij kocht alle mensen vrij  
van de zond’ en slavernij.  
't Is Pasen, Alleluja. 
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tenslotte 
 
zending en zegen 
(we gaan staan) 
voorg.: … 
 
we zingen: “U zij de glorie” Lied 634: 1 en 2 
 
hand op het hart 
 
orgelspel en mededelingenvideo 
 
 


